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LAAT MIJ. 

Laat mij    gek 
gek zijn    van 
     wij 
van de tijd 
die niet is,    die verdwijnen 
     in de roes 
gek van de wind   van dit  
die over waait,   niet begrepen 
     hier zijn 
gek van alles 
dat hemel    dat  altijd 
en verte    verder gaat, 
 
verder draagt,   en niet 
     meer is 
gek 
van zoveel leed   dan stof 
en pijn,    dat op de aarde 
 
gek ook    neerslaat. 
van de wereld 
 
die om mij 
heen draait 
 
zoals manen 
om zonnen draaien 
 
en planeten verdwalen 
in verre sterrenstelsels, 
 
 
 
 
 
 
  


